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Our Lady of La Vang Parish
_______________________________________________________

Văn Phòng Linh Mục Chánh Xứ - Office of the Pastor

Thư Cha Chánh Xứ                               

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 1 năm 2026
 
                            Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Có một người trẻ làm kinh doanh, không rõ đã ở trong thương trường lâu chưa, nhưng đã có vài lời chia sẻ với những người 
mới tập tành kinh doanh hàng quán, khiến tôi nghĩ cậu trẻ này rất thông minh cả trong suy nghĩ lẫn kinh nghiệm làm ăn. 
Theo cậu ta, nếu xem mở quán ăn hay quán nước là một cuộc chơi, thì mọi trò chơi đều có quy tắc của nó, và người chơi 
phải nắm vững, nếu không muốn trở thành “Trái Tim Bên Lề”. Và đây là những lời khuyên của nhà kinh doanh trẻ:

1.  Vị trí là sống còn: trong hẻm cũng được, nhưng phải là “nhất cận quán ăn, nhì cận văn phòng”.
2. Trang trí có thể làm sau, nhưng máy móc phải tốt ngay từ đầu - vì khách hàng chỉ cho bạn một cơ hội duy nhất,  
      giống như người yêu cũ vậy!
3.  Cầu toàn để dành cho bữa cơm gia đình, còn quán xá thì cần chiến thuật và chiến lược.
4.  Cuộc chơi này có mười người, nhưng thường chỉ một người sống sót.
5.  Nếu chưa có đạo, hãy tin vào một đấng nào đó - vì bạn sẽ cần khấn ông ấy thường xuyên.

Nghe qua, ta thấy đây không chỉ là một người trẻ thực tế, mà là người có tầm nhìn. Anh hiểu rằng những bước đi ngắn khôn 
ngoan hôm nay sẽ giúp tránh được những cú vấp dài ngày mai. Nhưng điều khiến người ta dừng lại suy nghĩ chính là lời 
khuyên thứ năm - tưởng như không liên quan gì đến kinh doanh - lại là mấu chốt: hãy tin vào một đấng nào đó.

Đó là sự khôn ngoan rất Á Đông. Ông bà ta đã dạy: “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, hay “người tính không bằng Trời 
tính.” Bởi vậy, không lạ khi nhiều tiệm quán đặt tượng Ông Địa, Ông Thần Tài. Có một số chủ tiệm là người Công Giáo 
vừa đặt tượng Chúa, vừa để ảnh Cha Trương Bửu Diệp - đôi khi… để thêm ông Thần Tài cho “chắc ăn”. Dĩ nhiên, niềm 
tin không nên theo kiểu “không được đấng này thì có đấng kia” như thế, nhưng cũng cho thấy một sự thật: con người luôn 
biết mình có giới hạn.

Người Kitô hữu thì tin vào Thiên Chúa - điều đó đúng. Nhưng tin như thế nào mới là vấn đề. Có khi chúng ta biến Chúa 
thành một chiếc “ATM thiêng liêng”: cần gì thì đến cầu, không cần thì thôi. Rồi chúng ta cũng có thói quen xin “cầu được 
ước thấy”, hơn là xin Chúa dẫn đường chỉ lối, xin Ngài vẽ cho cuộc đời mình một bức tranh mà có khi ta chưa hiểu ngay.

Bước vào Năm Mới, chắc hẳn chúng ta, già trẻ bé lớn, ai cũng có những kế hoạch và những nỗ lực mong thành đạt. Ai cũng 
có ước muốn, ai cũng có dự tính. Nhưng lời nhắn nhủ của người trẻ làm kinh doanh kia vẫn nên đáng được áp dụng: “hãy 
tin vào một đấng nào đó, vì bạn sẽ cần khấn ông ấy thường xuyên.”

Ước mong mỗi người chúng ta biết rõ Đấng đó là ai, và biết đặt trọn niềm cậy trông nơi Ngài - không chỉ khi khó khăn, 
mà như một nhịp sống thường ngày. Bởi Thiên Chúa vẫn không ngừng làm những điều kỳ diệu cho con người: hôm nay và 
ngày mai, đời này và đời sau. 

Như Thánh Augustinô đã để lại một câu nói rất đáng làm kim chỉ nam cho đời sống đức tin và cả đời sống làm ăn: “Hãy tin 
tưởng vào Thiên Chúa như thể mọi sự tùy thuộc vào Ngài, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào bạn.”
 Lm. Giuse Lê Trung Tướng
Chánh xứ
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