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Giáo Xứ Việt Nam Ðức Mẹ La Vang

Our Lady of La Vang Parish
_______________________________________________________

Văn Phòng Linh Mục Chánh Xứ - Office of the Pastor

Thư Cha Chánh Xứ                               

 
                                                          Chúa Nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2025
 
                            Kính thưa Quý Cụ, Quý Ông Bà và Anh Chị Em:

Trong nghệ thuật hội hoạ Kitô giáo cổ, hình ảnh Chúa Giêsu đạp tung cánh cửa ngục tối, tay nắm lấy ông Ađam và 
bà Evà kéo ra khỏi bóng tối, không chỉ là một bức tranh - đó là bản tuyên ngôn hùng tráng về chiến thắng của Tình 
Yêu. Một Tình Yêu không để ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau.

Sự kiện Chúa Giêsu “xuống ngục tổ tông” - đôi khi bị hiểu nhầm là “xuống hoả ngục” - thật ra là một mầu nhiệm 
đã được long trọng tuyên xưng từ thời các thánh Tông Đồ: “…chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, 
xuống ngục tổ tông…”. Đó không phải là hình ảnh của thất bại, mà là cuộc đổ bộ thần linh vào cõi chết. Đó là một 
cuộc viếng thăm quyền năng, nơi Đấng Cứu Độ công bố chiến thắng vĩnh viễn của Người trên tội lỗi và sự chết.

“Ngục tổ tông” - theo cách hiểu trong truyền thống Do Thái và Kitô giáo - là Sheol (tiếng Do Thái) hay Hades (tiếng 
Hy Lạp) vốn có cùng nghĩa là nơi những người đã khuất ở, không phải nơi trừng phạt nhưng là nơi các linh hồn người 
công chính xưa kia chờ đợi Đấng Mêsia. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh - trong kỳ tĩnh tâm Mùa Chay vừa qua tại 
giáo xứ chúng ta - đã trả lời một cách thâm thuý khi có người hỏi: “Sau khi chết, các linh hồn đi đâu?” Ngài nói: “Họ 
ở nơi họ đang ở.” Nhưng không phải để bị lãng quên, mà là để được đón nhận bởi Đấng đến giải thoát họ. Khi Đức 
Giêsu chết, Người đã thật sự đi vào nơi cư ngụ của người đã khuất - không phải như một linh hồn lưu lạc, mà như một 
Vị Vua chiến thắng đến mở cổng Thiên Đàng.

Tóm lại, Phục Sinh không chỉ là một biến cố, mà là một cuộc giải cứu. Đức Kitô không để ai bị lãng quên. Chúa đã 
xuống tận đáy sâu của phận người - đến cả cõi chết - để mang ánh sáng sự sống đến tận cùng bóng tối. Đó chính là 
tin mừng vĩ đại của Phục Sinh. Trong Năm Thánh 2025, giữa những cuộc hành trình đức tin đầy thử thách, đó là ánh 
sáng dẫn đường cho những ai còn lang thang, còn u sầu, còn sợ hãi.

Vậy vì sao Thiên Chúa không để ai bị lãng quên? Chúa không quên người lạc đường, không bỏ rơi ai giữa sóng dữ 
hay đêm đen? Bởi vì - như lời một nhạc sĩ chia sẻ - “Thiên Chúa là tình yêu”. Tôi còn nhớ, trong một buổi họp gần 
đây với nhạc sĩ Trúc Hồ - người từ Nam Cali bay lên San Jose để bàn về chương trình tưởng niệm 50 năm người Việt 
tha hương - tôi ngạc nhiên khi biết anh vốn là người đạo gốc, từ họ đạo Chợ Quán, Sài Gòn. Anh nói một câu khiến 
tôi suy nghĩ mãi: “Đạo Công Giáo tuyệt vời lắm, vì một điều duy nhất: Thiên Chúa là tình yêu.”

Như mục sư Rick Warren đã nói trong lễ tốt nghiệp vào tháng 5 năm 2024 ở Oral Roberts University: “Điều duy 
nhất có giá trị là đức tin được thể hiện qua tình yêu. Chúng ta yêu vì Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước.” Và tình yêu 
ấy đạt đến đỉnh cao chói lọi trong một khoảnh khắc không thể lãng quên: biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu - Chúa 
chúng ta. Halleluia!

Mừng lễ Chúa Phục Sinh đến anh chị em và mọi gia đình.
Lm. Giuse Lê Trung Tướng
Chánh xứ
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